Op 3 november 1944 werd Vlissingen veroverd op de Duitsers en was de stad vrij.

Op het titelblad van
Renz en Greetje laat
het groepje een
boodschap achter:
“The very best of
luck for the future.
Best wishes”

Bij de namen staan
twee bekende
mannen wiens
namen die we vaker
tegenkomen in
verslagleggingen
van de strijd in
Vlissingen:
Armstrong en
Ferguson.

Voor de commando’s was er even
ruimte en tijd om te ontspannen.

Een van de groepen komen in contact
met een aantal burgers en bekijken een
paar Nederlandstalige boekjes:. “Alleen
op de wereld” en “Renz en Greetje”.

De mannen hebben er plezier in en een
van hen schrijft zelfs de titel over van
het boekje Alleen op de wereld.




Als we beide boekjes doorbladeren komen we nog meer pagina’s tegen met namen.













